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Hidde huilt. Om alles! Hij huilt als papa naar zijn werk
gaat, als juf zegt dat iedereen zijn bord moet leegeten,
als papa hem te vroeg komt halen, als de poes niet met
hem wil spelen, als ze weeral spaghetti eten, … Hidde is
ontroostbaar. Tot zijn kleine broertje huilt. Wat gebeurt
er dan?
Een kartonboekje dat uitnodigt om het te hebben over
troost en verdriet. 

Speel- en voorleestips
Er zijn zo van die dagen. Van die zeur- en huildagen waarop alles tegenzit. Dit boekje biedt dan zoveel
herkenning! Iedereen is wel eens een beetje Hidde. Als je dit boekje wil voorlezen aan je peuter, begin dan
met de kaft: wat zie je op de voorkant van dit boekje? Wie zie je? Vertel dat dit varkentje Hidde heet. Wat
doet Hidde? Waarom zou hij huilen? Heeft hij verdriet? Hoe zou dat komen? Wat doen de andere dieren?
Wat doe jij als iemand huilt? Wanneer huil jij? Zullen we eens kijken waarom Hidde huilt? Lees dan het
boekje voor. Neem je tijd om bij elke bladzijde extra vragen te stellen, om op zoek te gaan naar details in
de tekeningen en een gesprekje aan te knopen met jouw peuter: heb jij dat ook wel eens, zoals Hidde? Als
het boekje uit is kan je peuter er zelf opnieuw in bladeren. Speel in op wat je peuter vertelt en aanduidt in
de tekeningen. Vergelijk met de eigen ervaringen van je peuter en hoe jullie omgaan met klein en groot
verdriet. En vooral ook: waarin vindt je peuter troost? 
Misschien wel in dit gedichtje van Joke van Leeuwen: 

SNIF 

Ikke snikke snif snif snikke 
ikke snikkesnufferdriet 
wrom toch ikke snif snif snikke 
wrom toch 
wrom toch 
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